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Toen de WIC-Afrikanen-slavernij van 1667, eindelijk in 1863 werd afgeschaft,
moesten ze nog eens 10 jaren dienen, voordat er aflossing werd aangeschaft.
De kolonisten raakten in paniek en wisten even niet hoe en waar te beginnen,
dus gelasten ze de Mulatten tot slaafarbeid, dat eigen nazaat bij de slavinnen.

De prestaties van de slaven konden zij niet evenaren, hoe groot ook hun tal,
en raken de plantages in rap tempo, in verloedering en in aftakelend verval.
Een naarstig zoektocht vangt aan, naar vervangend goedkoop arbeidskracht,
wat loonslaven uit China, Java en elders, brengen niet wat er werd verwacht.

Dan krijgen de Hollandse planters, de succesverhalen uit de buurlanden mee,
dat collega-boeren groot succes boeken, met die Engelse India-Coolie’s overzee.
Bekend als harde werkers, ijverig, zwijgzaam, bedeesd, gauw content en gedwee,
en onder druk van hun tropische ‘rijkmakers’, stemt de Hollandse Regering mee.

Welvarend klein Holland dat mondiaal groot aanzien geniet als
wereldgrootmacht, in verrijkingswerving uit eeuwenlange uitgebuite slavenjuk,
laakbaar opgebracht, wil dit vertoon van weelde, luxe, pracht, praal en
roemruchte heerkracht niet kwijt, ook als voor dit hovaardij-behoud, de
Creoolslaven met loonslaven wordt uitgebreid.

Omdat India Engels is wordt op 10-02-1872 ondertekend, het geducht
Coolietractaat,
een overeenkomst tussen Nederland en Engeland, waarbij commercie voorop
staat.
Nederland krijgt met akkoord, toestemming om Indiërs te werven in Brits
mandaat,
om de slaven met de Coolies te gaan vervangen, convenant in een alliantie
gestaafd.



Over het voorwaarden-decreet van de te halen loonslaven wordt nog wat
beraadslaagd,
onder andere, dat elk contract maar 5 jaren mag duren en wie dan wil, weer
teruggaat.
En uitgelegd dat de goedaardige Indiër, bij een humaan leven en goede zorg is
gebaat,
maar als ze werken gaan heeft Engeland geen notie van, hoe het er echt aan
toegaat.
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Door Indiase arkathi’s, door Hollanders gecoacht, geïnstrueerd en betaald,
worden arme, kwetsbare Indiërs gerekruteerd, ingeluisd en overgehaald.
Onder geniepig verleidende sluwe voorwendsels, in eigen familiaire taal,
devotie aanwendend in een ‘Surinam-Sirnam, land-van-SriRam’ verhaal.



De ‘boot van hoop’ brengt uitweg in levens, dat van armoe en honger kraakt,
eten uit gouden thali en lota, vooruitzicht dat menig Indiase harten raakt.
Vooral landbouwers worden gelokt met vruchtbaar-land-vooruitzicht praat,
meegelokt, met geweld ontvoerd, uit gezinnen gerukt of gewoon geschaakt.
Calcutta wordt Hollands centrale laadplek uit de sub depots, vooral uit Bihar,
omdat afvaart vandaar gladjes loopt, voor Kapitein R.H.Gilliat, de ronselaar.
Op 26-02-1873 vaart Lala Rookh uit en ons immigratie-geschied dient aan,
schip dat na 99 dagen en 11 doden, op 04-06-1873 onze waterkant doet aan.

Opgehaald in kleine bootjes, zetten 410-11 op 05-06-1873 voeten aan wal,
en wordt die aankomst dag op Fort New Amsterdam, Commewijne, Nationaal.
Na een enerverende ‘saat-samunder-paar’ reis gaan ze naar het Cooliedepot,
om selectie, identificatie, keuring en nummering, door het registratiebureau.

Ze moeten een paar weken in het Combé Coolie-depot blijven, tot hun ophaal,
en dan volgens een bestellinglijst, aan planters rondgedeeld in vreemde taal.
Verloren in een wildvreemde wereld, in een abracadabra heisa-consternatie,
staan Ma en Baba daar nog steeds, als bewijs van geleden leed en educatie.

Ze worden geheten en genoemd, ‘centen-slaven, penny-slaves en sikka-gulam’,
ziek en zwak door uitbuiting gaan velen dood, in dat Hollandse-barre-bestaan.
Als Engeland eindelijk dit gruwel hoort, schort het in 1875 op dat
Coolietractaat,
medieert Immigratie Agent-Generaal Rosevelt, tot hij in 1878 een herstart
maakt.
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Onrecht en ontering door massa-mewa James Mavor, wekt weerstand,
verhaal halen leidt in 1902 op Mariënburg, tot de bloedigste opstand.
Mathura, Ramjanee, en Jumpa Ray Garoo, boden heroïsche tegenstand,
met houwers en stokken, niet tegen de kogels van de mandjha’s bestand.

Terugkerende Indiërs vertellen ginds, van die Hollandse gruwel-harde-hand,
zet Maha Atma Gandhi grote druk op de uitbuiters, en dimt groot-Engelan
In 1916 komt dan mondiaal, een eind aan dit mensonterend Indië-convenant,



met zijn troostrijk citaat:, ‘Waar het mij goed gaat, daar is mijn Vaderland’.

In 36 koopvaardijschepen zijn gehaald, 34304 Brits-Indiërs daar vandaan,
die in 64 zee-vaarten tussen 1873 en 1916, een tijd van 44 jaren beslaan.
Een 3de deel hiervan gaat terug en komen er nog 2500 uit vrije wil aan,
en op 25-05-1916 levert schip Dewa af, de laatste geronselde Hindoestaan.

De Brits-Indiërs zijn toen voor menig wankele plantage, de redding geweest,
die nakomelingen van die apravasi, ingetogen, bescheiden en iets bedeesd.
Geld werd opzijgezet voor een terugreis, in hard werken en spaarzaamheid,
in een sober en zuinig leven, koesterend die Hindoestaanse persoonlijkheid.

De Tajmahal, s’ werelds mooiste symbool van echte liefde, stond er toen lang,
als zoon Aurangzeb, geboren uit moeder Mumtaz Mahal en vader Shah Jahan,
zelf vader wordt, en door de schoonheid van zijn kleine prinses bevangen,
haar vernoemt naar de mooiste tulp Lala Rukh, ’meisje met de tulpenwangen’.

‘Lala Rookh’ vernoemd naar de kleindochter van Mumtaz Mahal en Sjah Jahan,
naam dat als eerste deportatieboot, voor altijd in ons geheugen gegrift zal staan.
Term voor schoonheid, omgezet in aanzet tot onrecht en leed aan die
Hindoestaan,
symbool dat nu staat voor durf, moed, veerkracht, wilskracht en werk
welgedaan.
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